


Het is de tijd van het jaar. De feestdagen staan 
voor de deur. Iedereen heeft het druk met de 
voorbereidingen. Lichtjes worden opgehangen, de 
ǘƛƧŘǎŎƘǊƛŦǘŜƴ ǎǘŀŀƴ Ǿƻƭ ƳŜǘ ƪŜǊǎǘƳŜƴǳΩǎ Ŝƴ 
pepernotentaarten, de glitter jurkjes mogen weer 
uit de kast getrokken worden en de kerstboom is 
al besteld. Dit is de periode van het vieren. We 
vieren dat we bij elkaar mogen zijn, we vieren de 
terugkomst of geboorte van het Licht, of dat feest 
nu Kerst, Chanoeka of Yule heet, en we 
verwelkomen het nieuwe jaar. En in deze editie 
van het Wilde Wijven Magazine vieren we vrolijk 
mee. Zo vertelt Mariëlle Duijndam, sprankelleider 
van beroep, alles over het creëren van een 
sprankelend leven voor jezelf, sprak ik met 
Tanishka, de oprichtster van de Rode Tent 
beweging, over het vieren van je vrouw zijn, staat 
de ongelooflijk sterke en inspirerende Helen Keller 
centraal als het Wilde Wijf van Toen en vieren we 
de wijsheid van de crone met Esther en Marieke. 
Tel daar een Wild Wijf in Actie bij op,                    
een fijne meditatie en een DIY project om je 
wensen voor 2017 kracht bij te zetten, en het 
feest kan beginnen!

Ik wens je hele fijne feestdagen                                 
met je geliefden om je heen en                              
een heel sprankelend en wild                            
2017!

Marieke



Aan deze uitgave werkten mee:

Mariëlle Duijndam

Mariëlle is sprankelleider en 
runt een succesvol bedrijf op 
het gebied van manifesteren 
van je wensen en het leven van 
je dromen leiden. Op blz. 5 
vertelt ze er alles over. 
www.marielleduijndam.com
www.masteryofalignment.com

Tanishka

Tanishka is de oprichtster van 
de Rode Tent beweging. Een 
beweging die vrouwen wil 
vieren. Het interview met deze 
inspirerende vrouw met een 
passie voor wereldwijd 
zusterschap lees je op blz. 26.
www.starofishtar.com

Martine Grünwald

Martine vertelt in het Wilde 
Wijf in Actie over haar zielsreis 
en haar passie om mensen van 
zichzelf te laten houden. Lees 
haar verhaal op blz. 17.
www.deanderekracht.nl

http://www.marielleduijndam.com/
http://www.masteryofalignment.com/
http://www.starofishtar.com/
http://www.deanderekracht.nl/


Aca Siwabessy

Geïnspireerd door het Wilde 
Wijf schrijft Aca enthousiast 
artikelen voor dit magazine. 
Daarnaast schrijft Aca een 
prachtig blog waar ze ook 
verslag doet van Wilde 
Wijven Woensdag. Kijk op 
www.simpelsap.nl

Marieke de Boer

Schrijfster van het blog 
SprinkelSprankel en het brein 
achter deze uitgave. Marieke is 
al sinds haar zeventiende bezig 
met het ontdekken van de 
vrouwelijke manier van zijn en 
spiritualiteit beleven. Die 
zoektocht naar het goddelijke 
vrouwelijke resulteerde onder 
andere in dit magazine.

www.sprinkelsprankel.com

Esther en Marieke

Met Esther en Marieke 
vieren we de wijsheid van de 
crone, de oudere vrouw. Op 
blz. 37 vertellen ze over toen 
en nu en de levensles die ze 
aan de jongere generatie 
mee willen geven. 

http://www.simpelsap.nl/
http://www.sprinkelsprankel.com/


Een sprankelend leven leiden met 
sprankelleider Mariëlle Duijndam

Kun je als eerste iets over jezelf vertellen 
zodat mensen een beeld kunnen krijgen van 
wie je bent en wat je doet? 

άhŜŦΣ Řŀǘ ƛǎ ŜŜƴ ǾŜŜƭ ƻƳǾŀǘǘŜƴŘŜ ǾǊŀŀƎΦ Lƪ ȊƛŜ 
mezelf als een Sprankelleider. Iemand die het 
geweldig vindt om degene te zijn die nieuwe 
initiatieven ontwikkelt en bewegingen opzet en 
creëert. Het centrale woord hierbij is 
moeiteloosheid. Moeiteloos creëren, 
manifesteren. Je eigen droom waarmaken. Mijn 
expertise ligt voornamelijk op het gebied van 
de Wet van Aantrekking en bewustwording van 
de werking van die natuurwet, die vergelijkbaar 
ƛǎ ƳŜǘ ŘŜ ǿŜǘ Ǿŀƴ ŘŜ ȊǿŀŀǊǘŜƪǊŀŎƘǘΦέ

Dus eigenlijk maken we ons allemaal veel te 
druk? 

άWŀΣ ǾŜŜƭ ǘŜ ŘǊǳƪΦ 5ŀǘ ƛǎ ŜŎƘǘ ǾŜŜƭ ƳƛƴŘŜǊ ƴƻŘƛƎ 
dan we denken. En ik vind het geweldig om te



zien dat wanneer die moeite weg begint te 
vallen, dingen gewoon vanzelf kunnen gaan 
ontstaan. Je leert om open te staan zodat je 
dingen kunt ontvangen waar je allang om 
gevraagd hebt. Dat is het enige. Mensen 
moeten leren om zich te openen om te 
ontvangen, zachter worden, en niet alleen 
maar in de mannelijke energie van focus blijven 
zitten en het vervolgens zelf willen gaan halen. 
Het is het in balans brengen van het mannelijke 
en vrouwelijke principe in jezelf. Het 
ŎǊŜŀǘƛŜǇǊƻŎŜǎ ōŜǎǘŀŀǘ ǳƛǘ ŘƛŜ ǘǿŜŜ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎΦέ

Hoe werkt de Wet van Aantrekking? 

ά²ŀǘ ƧŜ ǳƛǘȊŜƴŘǘ ƻƴǘǾŀƴƎ ƧŜ ǘŜǊǳƎΦ 9ƴ Řŀǘ Ǝŀŀǘ 
met name over je energieveld, je trilling of je 
vibratie. Dus eigenlijk, nog beter gezegd;  wat je 
bent, wat je voelt, wat je ervaart, daar krijg je 
steeds meer van. En daar kunnen we dus zelf 
bewust invloed op uitoefenen. 

Dat is één van de basiswetten van het 
universum en heeft altijd al bestaan. Het is 
geen New Age ding. En eigenlijk verklaart dit 
het principe van vrije wil. Als je zelf kunt 
bepalen waar je je aandacht op richt, en dat 
bepaalt wat er bij je terugkomt, dan betekent 
dat, dat je vrije wil hebt om je eigen realiteit te 
creëren. Je bent het centrum van jouw eigen

universum en daarin ben jij de creator. En alles 
waar jij aandacht aan geeft, wat jij met jouw 
bewustzijn doet, met jouw energieveld, dat krijg 
je terug. En zo ben jij dus eigenlijk als een 
minigod, vanuit jouw vrije wil, bezig met het 
creëren van jouw eigen realiteit. 

Een open houding is daarbij heel belangrijk. 
Want zodra je ergens aan denkt, is het je al 
gegeven. Álles wordt ons gegeven. Het is direct 
realiteit. Het bestaat dan, die vibrationele 
realiteit, in het kwantumveld, en dan is het een 
kwestie van een energetische match worden met 
die realiteit om het te kunnen ontvangen als 
ǿŜǊƪŜƭƛƧƪƘŜƛŘΦέ

Maar op het moment dat ik dat verlang, dan 
bén ik toch al die match? Ik verlang het en ik 
heb het scenario al bedacht. 

άWŀΣ ƳŀŀǊ ƧŜ ƘƻƻŦŘΣ ƘŜǘ ŘŜƴƪŜƴΣ ƘŜŜŦǘ ǘŜ ƳŀƪŜƴ 
met dualiteit. Je kunt tegelijkertijd iets denken of 
je voorstellen én de afwezigheid van iets ervaren. 
Daarom zeg ik ook dat het zo belangrijk is dat het 
niet alleen een denkproces is, maar dat het ook 
echt een proces van het hart en voelen is. Want 
het hart kent geen dualiteit, die kan maar één 
ŘƛƴƎ ǘŜƎŜƭƛƧƪ ǾƻŜƭŜƴΦέ



Het leven is helemaal maakbaar? 

άWŀΦ 9Ǌ Ȋƛǘ ǿŜƭ ŜŜƴ άƳŀŀǊέ ŀŎƘǘŜǊΦ !ƭǎ ƧŜ ǘŜ 
gehecht raakt aan hoe je het gaat 
manifesteren, dan sta je al niet meer open om 
te ontvangen. Dan ben je controle aan het 
uitoefenen en zit je eigenlijk nog steeds in de 
mannelijke focusstand van het creatieverhaal. 
In jouw ervaringswereld kan je het precies zo 
creëren zoals je het wilt. Tot in de kleinste 
details. Áls je accepteert dat niet dat wat je 
ziet, maar je innerlijke realiteit, de realiteit is. 
Als je het vervolgens los laat, vanuit de echte 
ŀŎŎŜǇǘŀǘƛŜ Ŝƴ ƘŜǘ ǿŜǘŜƴ άƛƪ ōŜƴ ƘŜǘ ƴǳ ŀƭΣ ƛƪ 
ǾƻŜƭ ƘŜǘΣ Řǳǎ ƘŜǘ ƛǎ ŜǊΣ ƘŜǘ ƛǎ ƪƭŀŀǊέΣ Řǳǎ Ǿŀƴǳƛǘ 
totale ongehechtheid, dan is er maar één ding 
wat er kan gebeuren en dat is dat het ook een 
fysieke realiteit wordt. Want de buitenwereld 
wordt altijd weerspiegeld door de 
binnenwereld. En als je het in totale 
ongehechtheid laat gebeuren, dan kunnen je 
stoutste dromen nog wel eens overtroffen 
worden. Je hebt immers om veel meer 
gevraagd in je leven dan je je nu bewust kunt 
ƘŜǊƛƴƴŜǊŜƴΦέ

Hoe pas jij deze wet in de praktijk toe? 

άLƪ ƘŜō ŜŜƴ ŀŎƘǘŜǊƎǊƻƴŘ ƛƴ ǿŜǊƪŜƴ ƳŜǘ 
overtuigingen, dus daar ben ik in geschoold. 

Maar ik heb ook een training gedaan met werken 
met energie waarbij je het lichaam helemaal 
gebruikt en de energieflow vrij laat stromen. Ik 
zou dat tantra noemen. Dus die twee combineer 
ik eigenlijk continu. Voor mij is dat hoe het 
vrouwelijke en het mannelijke bij mij in balans 
komt. Dat zie je ook terug in alles wat ik aanbied. 
Vervolgens gebruik ik mijn lichaam om daar een 
ŜƴŜǊƎŜǘƛǎŎƘŜ ƳŀǘŎƘ ƳŜŜ ǘŜ ǿƻǊŘŜƴΦέ

Kun je een concreet voorbeeld noemen van hoe 
je iets gemanifesteerd hebt? 

άaƛƧƴ ƘǳƛŘƛƎŜ ǊŜƭŀǘƛŜ ōƛƧǾƻƻǊōŜŜƭŘΦ bŀ ŘŜ ŜŜǊŘŜǊ 
genoemde trainingen te hebben gedaan, straalde 
ik. Ik sprankelde, was helemaal gelukkig, voldaan, 
compleet in mezelf. Ik had niemand nodig. Maar 
tegelijkertijd had ik wel in mijn boekje 
geschreven dat ik graag samen met mijn partner 
strandwandelingen wilde maken, hand in hand. 
Ik zag de relatie al helemaal voor me en had het 
vrij gedetailleerd omschreven. En het voelde 
alsof het er al was. Ik voelde me echt niet 
eenzaam. Daarnaast dacht ik ook altijd dat als ik 
de juiste partner zou hebben, ik op salsa les zou 
gaan. Want dán kan het. Maar dat heb ik toen 
alleen gedaan omdat ik daar toe geïnspireerd 
werd. De eerste stap was dat ik in een blad zag 
dat er in Delft een salsa-avond was waar je 
gewoon binnen kon lopen. Dat heb ik gedaan en



tijdens het tweede seizoen kwam ik mijn 
partner tegen. Ik straalde en hij zegt nog steeds 
dat dàt hem heel erg aantrok. Dat 
interesseerde hem, intrigeerde hem. We 
hebben het toen per dag bekeken. Is het leuk? 
Dan gaan we door. Is het niet meer leuk, dan 
houdt het op. Zonder beloftes uit te spreken. 
Of te kijken of hij aan alle eisen voldeed om de 
ware te zijn. Het voelde goed, maar dat gevoel 
zat al in míj, vóórdat ik hem ontmoette, en dus 
kon er iemand komen die een match was met 
dat gevoel. En nu zijn we bijna negen jaar 
verder!

Eigenlijk heb ik altijd, bij alles wat ik 
gemanifesteerd heb, mijn gevoel gevolgd. Mijn 
hoofd had ook allerlei ideeën over een partner 
en daar paste mijn huidige partner niet persé 
in. Hij is ouder, heeft twee kinderen. Maar daar 
heb ik me niet mee bezig gehouden, alleen 
maar met hoe het voelde. 

Dus eerst zorg ik voor het vervullen van de 
gevoelens die ik wil voelen en dan volg ik van 
daaruit de inspiratie die bij me op komt. Ik rek 
van binnenuit mijn comfortzone steeds meer 
op, in plaats van mezelf te forceren en stappen 
te moeten zetten die eigenlijk helemaal niet 
goed voelen. Want dan wordt de reis een stuk 
moeilijker dan die ik heb gehad. Je hoeft niet

keurig de stappen te volgen waarvan iedereen 
ȊŜƎǘΥ άŘŀǘ ƘƻƻǊǘ ŜǊ ƴǳ ŜŜƴƳŀŀƭ ōƛƧέΦ 

Als ik nu terugkijk naar alles wat ik gedaan en 
neergezet heb, zie ik wat voor genialiteit er achter 
zit zonder dat ik dat door had. Ja, daar kun je 
alleen maar vol verwondering en bewondering 
voor zijn. En dat vind ik een heerlijk gevoel om 
vanuit te leven, die verwondering voor het leven. 
Weten dat je de creator bent maar tegelijkertijd 
ook niet alles weten, omdat er een groter deel 
van jou is wat overzicht heeft over alles. En dat 
deel wat groter is kan de touwtjes perfect aan 
ŜƭƪŀŀǊ ƪƴƻǇŜƴΦέ

Je gaat dus in dat gevoel zitten en dan laat je het 
los en volg je je inspiratie? Je doet waar je zin in 
hebt? 

άWŀΣ ŜƛƎŜƴƭƛƧƪ ŘƻŜ ƧŜ ŀƭƭŜŜƴ ƳŀŀǊ ǿŀŀǊ ƧŜ Ȋƛƴ ƛƴ 
hebt. Dat vinden mensen ook vaak heel leuk als 
ze horen dat dat kan, en mag en genoeg is. Dat 
wil iedereen!

άLƪ Ȋƻǳ ƎǊŀŀƎ ǿƛƭƭŜƴ Řŀǘ ƳŜƴǎŜƴ ōŜǿǳǎǘ ǿƻǊŘŜƴ 
van het Sprankelparadijs waar we al in leven. Alle 
middelen, alles wat je nodig hebt, is er al. Maar je 
kunt verschillende realiteiten naast elkaar 
ervaren. Ik zie de schoonheid van de wereld en 
alle mogelijkheden, maar je kunt nu ook ervaren 
dat de wereld steeds meer kapot gaat. En daar



kan je ook allerlei bewijzen voor vinden. De 
ǾǊŀŀƎ ƛǎΤ ά²ŀŀǊ ǊƛŎƘǘ ƧŜ ƧŜ ƻǇΚέ 5ŀŀǊ Ǝŀ ƧŜ ŀƭǘƛƧŘ 
bewijzen van tegenkomen. Dus wat je ook 
gelooft, je hebt altijd gelijk. Daarom ga ik ook 
nooit met mensen in discussie. Wat jij gelooft is 
waar in jouw wereld. Maar als je dan 
nieuwsgierig wordt naar wat er nog meer 
mogelijk is, ja, dan ben ik je partner! Ik vind het 
geweldig om te laten zien hoe breed dat 
spectrum aan mogelijkheden eigenlijk is. En 
daarin ook elke keer weer grenzen te verleggen 
Ǿŀƴ ƳŜȊŜƭŦΦέ

Heb je nog grenzen te verleggen? 

άbƛŜǘ Řŀǘ ƛƪ ȊŜ ƳƽŜǘ ǾŜǊƭŜƎƎŜƴΣ ƳŀŀǊ ƛƪ ǿŜŜǘ 
dat er geen einde gaat komen aan de expansie 
die ik kan doormaken.  Zowel innerlijk als in 
mijn leven, bedrijf, diensten, producten. Alles 
zal doorgaan. Alles leidt weer tot nieuwe 
ƛŘŜŜšƴΦ ά

Als je zelf alles manifesteert, kun je dan ook 
zeggen dat alles wat jou overkomt je eigen 
schuld is? 

άLƪ ǎǇǊŜŜƪ ƴƻƻƛǘ ƻǾŜǊ ǎŎƘǳƭŘΣ ǿŀƴǘ Řŀǘ Ȋƻǳ 
insinueren dat er iets fout gaat. En dat gaat het 
nooit. Want het is ook nooit klaar, het is nooit 
af. Je hebt elk moment weer een nieuwe kans, 

een gelegenheid om iets nieuws te creëren. En je 
creëert eigenlijk alleen maar ervaringen voor 
jezelf, die voor jou helpend zijn. Die je weer 
nieuwe informatie geven, die je nieuwe 
inspiratie geven, nieuwe verlangens aanreiken. 
En die verlangens zijn noodzakelijk om 
levensenergie door je heen te laten stromen. Stel 
je voor, je hebt een verlangen naar een heerlijke 
relatie. Je wilt het zo en zo, dat weet je na de 
ervaringen die je al hebt gehad. Daar stem je je 
dan op af en dan begint het al te stromen 
vóórdat het er is. Dan geniet je er al van. En dat 
is het ervaren van levensenergie waar het in het 
ƭŜǾŜƴ ŀƭƭŜƳŀŀƭ ƻƳ ǘŜ ŘƻŜƴ ƛǎΦέ

Maar wat als ik dan bang ben dat het niet gaat 
lukken? Of bijvoorbeeld bang ben voor iets 
anders of iets voel wat niet bij het scenario 
hoort wat ik graag wil manifesteren. Hoe 
schakel je dat dan uit? Kún je dat uitschakelen? 
Als ik bang ben, ben ik toch gewoon bang, dat 
praat ik dan niet zo even weg.

άWŀΣ ŀƭǎ ƧŜ ōŀƴƎ ōŜƴǘΣ ōŜƴ ƧŜ ōŀƴƎΦ aŀŀǊ ŀƭǎ ƧŜ 
vervolgens dat gevoel verwelkomt, dan zit je 
eigenlijk al weer snel in liefde en het gevoel van 
goedkeuring van je gevoelens. En dan krijg je 
dáár dus weer meer van, het gevoel van het is 
oké, het is veilig. 



Men is vaak gewend om de angst aandacht te 
geven. We willen er vanaf komen door het weg 
te duwen en de andere kant op te willen lopen. 
Maar als je die angst bekijkt met toegewijde 
aandacht, dan verwelkom je het en dan 
transformeert die angst in liefde. Dan lost het 
ƎŜǿƻƻƴ ƻǇΦέ

Je ziet alles onder ogen? 

άWŀΣ ƧŜ ȊƛŜǘ ƘŜǘ ƻƴŘŜǊ ƻƎŜƴ ƳŀŀǊ ƧŜ Ǝŀŀǘ ŜǊ ƴƛŜǘ 
Ǿŀƴǳƛǘ ƧŜ Ǌŀǘƛƻ ƛƴΦ WŜ ōǊŜƴƎǘ ƧŜ ΨȊƛƧƴΩ ŜǊƛƴΦ WŜ 
bewustzijn. En dan integreer je het weer in het 
totale zijn van jezelf, zodat het geen los deel 
meer is waar je van buitenaf naar kijkt. 
Voorheen keek je er naar en was je er bang 
voor, en dan werd het groter. Maar nu omarm 
je dat gevoel letterlijk, waardoor het weer 
integreert in jou. Jij bent werkelijk liefde, dus 
dan lost het op in die liefde. En dan is de illusie 
ǿŜƎ ƎŜǾŀƭƭŜƴΦέ

Je gaat er vanuit dat de basis van iedereen 
liefde is? Dat is wat je bent. 

άWŀΣ ŀƭƭŜǎ ƛǎ ƭƛŜŦŘŜΦ 9Ǌ ƛǎ ƎŜŜƴ ōǊƻƴ Ǿŀƴ ƘŜǘ 
kwaad. Er is alleen maar liefde en soms de 
ervaring van de afwezigheid van liefde. Maar 
dat is niet echt. Dat is alleen een idee. Zodra je 
daar weer de liefde van je bewustzijn naartoe



brengt, blijkt dat toch weer het enige te zijn en 
ǾŜǊŘǿƛƧƴǘ ŀƭ ƘŜǘ ŀƴŘŜǊŜ ǿŀǘ ƴƛŜǘ ŜŎƘǘ ƛǎΦέ

Het is een soort van fake it until you make it? 

ά5ŀǘ ƛǎ ƴƛŜǘ ƘŜƭŜƳŀŀƭ ǿŀŀǊΦ bƛŜǘ ŀƭǎ ƘŜǘ ŜŜƴ 
laagje van faken is en je gevoel nog heel ergens 
anders is. Het moet wel zó echt zijn dat je het 
van binnen ook echt zo voelt en ervaart. En 
dan, als je een tijdje net doet alsof het zo is, 
vanuit dat gevoel, ja, dan zal je het ook maken. 
Maar dan is het ook geen faken meer. Dan leef 
je het echt, ook al kunnen anderen het dan nog 
niet zien. Dat doet er niet toe. Want wat is 
realiteit ? Is het realiteit als je het kan zien of is 
het realiteit als je het kan ervaren? Moet je 
iemand of iets fysiek aan kunnen raken om iets 
ǘŜ ŜǊǾŀǊŜƴΚέ

Ik denk dat iedereen wel zal beamen dat dit 
niet persé hoeft. 

άWŀΣ Ŝƴ ƘƻŜ ƳŜŜǊ ƧŜ ŘŀŀǊƛƴ ƎŜǘǊŀƛƴŘ ǊŀŀƪǘΣ ƘƻŜ 
makkelijker dat wordt. Het is net als een spier 
die je traint. Ik wil het niet echt de 
visualisatiespier noemen, want het is niet 
alleen visualiseren, maar het is echt heel 
belangrijk dat je je hele staat van zijn 
meeneemt in dat gevoel. Als je dat traint, en je 
laat die energie helemaal door je heen stromen 
en het echt binnen komen, dan wordt het

gewoon letterlijk steeds echter. En je wordt 
steeds gevoeliger ook. Je gaat steeds subtielere 
ƎǊŀŘŀǘƛŜǎ ƻǇƳŜǊƪŜƴΦέ

Kun je daar een voorbeeld van noemen? 

ά.ƛƧǾƻƻǊōŜŜƭŘ ŀŦƎŜƭƻǇŜƴ ǿŜŜƪŜƴŘΦ ¢ƻŜƴ ƘŀŘŘŜƴ 
we een Sprankeldag Plus en hebben we aandacht 
gegeven aan het hartgebied. Ik vroeg aan iemand 
of diegene voor me wilde komen zitten zodat we 
elkaar in de ogen konden kijken en contact 
konden maken met elkaar. In eerste instantie zei 
ŘƛŜ ǇŜǊǎƻƻƴ  άbŜŜΣ Řŀǘ ŘǳǊŦ ƛƪ ƴǳ ƴƛŜǘΦ Lƪ ǾƻŜƭ ŘŀŀǊ 
ǿŜŜǊǎǘŀƴŘ ōƛƧέΦ ²ŀǘ ƧŜ Řŀƴ ƎŜǿŀŀǊ ǿƻǊŘǘΣ ƛǎ ŘŜ 
eerste harde laag die over je hart heen zit. Die 
zorgt ervoor dat je de subtielere vibraties, de 
subtielere ervaring die mogelijk is, niet gewaar 
wordt. Want het hart heeft heel veel diepte, heel 
veel laagjes waar je helemaal in kan duiken. En 
pas als die buitenste laag, die beschermende 
laag, wegvalt, kun je door gaan voelen naar de 
subtielere lagen van energie. Dat kan je oefenen 
door iemand in de ogen te kijken, want dan 
wordt je je bewust van dat soort dingen. Maar je 
kunt het ook gewoon zelfstandig doen en je 
voorstellen dat je naar iemand kijkt, en 
tegelijkertijd voelen hoe jouw eerste reactie 
ŘŀŀǊƻǇ ƛǎΦέ



Dan komen je blokkades naar boven? 

άWŀΣ ŘŀŀǊ ƪǳƴ ƧŜ ƧŜ ƎŜǿŀŀǊ Ǿŀƴ ǿƻǊŘŜƴΦέ

Wat kan ik doen om een blokkade die ik 
ontdekt heb, op te lossen? 

άbƛŜǘǎΦ WŜ Ǝŀŀǘ ƴƛƪǎ ƻǇƭƻǎǎŜƴΦ 5ŀǘ ƛǎ ƳƻŜƛǘŜ 
doen. Je doet gewoon datgene wat ik eerst 
omschreef. Je omarmt het, je ziet het, je voelt 
ƘŜǘΦ άhƪŞΣ ǇǊƛƳŀΣ ƪƻƳ ƳŀŀǊ ōƛƴƴŜƴΦ Lƪ ōŜƴ 
bereid om dit gevoel te voelen wat gepaard 
Ǝŀŀǘ ƳŜǘ Řŀǘ ƛŘŜŜ ƻŦ ŘƛŜ ōƭƻƪƪŀŘŜΦέ

Ik hou niet zo van het woord blokkade, want 
dat creëert gelijk het gevoel van een blokkade. 
Je ervaart iets, en dat vind je prettig of minder 
prettig. En van daar uit ga je verder met de 
vraag wat nou fijner zou voelen. Wat zou je 
liever willen? Je gaat je richten op dat gevoel 
wat steeds meer ruimte en rust geeft. Daar zijn 
eigenlijk al mijn diensten, alles wat ik aanbied, 
ƻǇ ƎŜǊƛŎƘǘΦέ

En dat irritante stemmetje, wat iedereen vast 
kent, welke kritiek en onzekerheid fluistert. 
Hoe kom je daar vanaf? 

ά5ŀŀǊ ƪƻƳ ƧŜ ƴƛŜǘ ǾŀƴŀŦΦ 5ƛŜ ƪŀƴ ƧŜ ƻƻƪ ƴƛŜǘ 
weg krijgen. Het is weer hetzelfde principe. Je 
kan ook direct voelen dat je enigszins shift

wanneer je dat stemmetje aandacht geeft. Want 
dan zit je op een andere frequentie. En dat geeft 
niks, het is belangrijk dat je je er bewust van 
wordt als het er is. Maar je schrikt er niet van, je 
hoeft er niet vanaf. Je herkent het, je voelt het en 
dan maak je gewoon een nieuwe keus. Wat voelt 
nu een beetje fijner dan dit? Het is wel hele 
waardevolle informatie die het je geeft. Ik zou op 
dat gevoel wel inzoomen en dan bedenken welk 
gevoel ik wél zou willen. En dat geeft gelijk een 
hele andere energie. In het begin kan dat wennen 
zijn, om die toe te laten, omdat het stemmetje 
ŘŀŀǊ ǿŀŀǊǎŎƘƛƧƴƭƛƧƪ ƻƻƪ Ǿŀƴ ȊŜƎǘΥ άWŀΣ ƧŀΣ ƪŀƴ ǿŜƭ 
ȊƛƧƴ ƳŀŀǊΧōƭŀΣ ōƭŀΧέΦ aŀŀǊ ŀƭǎ ƧŜ ƧŜ ŜŎƘǘ ƭŀŀǘ 
zakken in dat gevoel wat je graag wilt, kom je 
uiteindelijk steeds een laagje dieper. En dan kom 
je bij het gevoel wat je graag wilt ervaren. Daar 
gaat het uiteindelijk om. Daar doe je al die dingen 
voor. Om uiteindelijk bij dat gewenste gevoel uit 
ǘŜ ƪƻƳŜƴΦ 5ŀǘ ƧŜ ƪǳƴǘ ȊŜƎƎŜƴ άL ŘƛŘ ƛǘΗΣ IŜǘ ǎǘŀŀǘ 
en het stroomt en ik ben helemaal in mijn 
ŜƭŜƳŜƴǘΗέΦ 9ƴ ƛƴ ƘŜǘ ōŜƎƛƴ ƪŀƴ ƘŜǘ ƘŜŜƴ Ŝƴ ǿŜŜǊ 
gaan, een beetje als een pingpong balletje, maar 
dat hoort erbij. 

Dit magazine gaat over het Wilde Wijf. Wat 
betekent het Wilde Wijf voor jou? 

άIŜǘ ǿƛƭŘŜ ǿƛƧŦ ǎǘŀŀǘ ƎŜŎŜƴǘǊŜŜǊŘΣ ƛǎ ƪǊŀŎƘǘƛƎ Ǿŀƴ 
binnen uit, zonder iets nodig te hebben van 
buitenaf. 



En kan daardoor ook zo wild en zo echt zijn als 
ze zelf wil, omdat ze weet dat ze voor niets

afhankelijk is van iets of iemand van buitenaf. 
Financieel niet, qua liefde niet, zorg niet. Alles 
is gewoon van binnen te vinden en dat weet ze.  
Daardoor is ze ontembaar, want ze hoeft niet 
meer mee te doen met de spelregels die de 
maatschappij heeft bedacht. Zij creëert nieuwe 
spelregels, die dan een tijdje blijven bestaan 
totdat ze zin heeft in weer nieuwe spelregels. Ik 
zie het Wilde Wijf ook als de nieuwe leider van 
de nieuwe tijd. Maar dat geldt eigenlijk ook 
voor mannen die dezelfde kwaliteiten van 
binnen integreren en zich dus ook dat 
vrouwelijke aspect van het creatieproces 
hebben eigen gemaakt. Het niet alleen vanuit 
controle dingen voor elkaar proberen te 
krijgen, maar ook echt vanuit ontvankelijkheid 
kunnen manifesteren. Maar ik zie wel dat het 
vaak de vrouwen zijn die de mannen voor gaan 
in dit proces van openen, en laten zien dat het 
veilig is. Mannen zijn heel erg gewend dat de 
verantwoordelijkheid op hun schouders ligt. 
Dat zij de controle moeten pakken en moeten 
zorgen voor brood op de plank. Dus zij moeten 
vaak door wat meer lagen heen om op die 
openheid te kunnen vertrouwen. 

En ik zie dat het Wilde Wijf ook heel erg gewenst 
is door mannen die op dit pad bezig zijn met hun 
ontdekkingsreis. Want zij geeft hen ook weer 
toestemming om wild te mogen zijn. En daarmee 
bedoel ik dat zij ook ongecontroleerd hun 
levensenergie mogen vertrouwen, zoals die door 
hun fysieke lichaam stroomt en zoals die door 
hun inspiratie vorm wil krijgen. Dat ze ook weer 
ŘǳǊǾŜƴ ŘƻŜƴ ȊƻƴŘŜǊ ŜŜǊǎǘ ƴŀ ǘŜ ŘŜƴƪŜƴΦέ

Hoe kan jouw werk het wilde wijf helpen naar 
boven brengen? 

ά5ŀǘ Ǝŀŀǘ ŜƛƎŜƴƭƛƧƪ ǾŀƴȊŜƭŦΦ IŜǘ ²ƛƭŘŜ ²ƛƧŦ ƪƻƳǘ 
naar boven als ze voelt dat ze kan en mag. Als ze 
weer helemaal de connectie met zichzelf ontdekt. 
Want dan kom je in contact met die liefde en die 
liefde gaat dan vanzelf stromen. Dat houd je niet 
tegen. Die liefde wil dan via jou andere mensen 
bereiken, raken en ervaren. Die liefde, die leidt 
jou, en dat maakt je wild en ontembaar. Je gaat 
dan dingen doen die heel goed en natuurlijk voor 
je voelen, maar die je voorheen heel anders 
ƎŜŘŀŀƴ Ȋƻǳ ƘŜōōŜƴΦέ

En als je wilt beginnen met dit alles, wat is dan 
de eerste stap? 

άhǇ ƳƛƧƴ ǿŜōǎƛǘŜ ƛǎ ƘŜŜƭ ǾŜŜƭ ǘŜ ǾƛƴŘŜƴ ƻƳ ǘŜ 
lezen, zoals blogartikelen en een gratis e-boek



Je kunt ook starten met een Online Opleiding 
tot Bewuste Creator. Maar los van mijn eigen 
diensten zou ik zeggen: ademhalen. Ga dieper 
ademhalen. Echt helemaal naar je 
bekkengebied. Inademen door je neus en 
uitademen door je mond. Alles los laten en 
ontspannen. Dan voel je direct dat je hele 
lichaam verzacht. Vanuit dat gevoel zal je dan 
steeds meer inspiratie krijgen. Die kun je dan 
gaan volgen. En als je het live wilt beleven, met 
anderen, dan kun je naar een Sprankelmeeting 
ƪƻƳŜƴΦέ

Mariëlle is op dit moment druk bezig met het 
ontwerpen van het sprankelparadijs, waar haar 
twee sites bij elkaar zullen komen. Tot die tijd 
kun je haar en haar werk terug vinden op:

www.marielleduijndam.com

www.masteryofalignment.com

http://www.marielleduijndam.com/
http://www.masteryofalignment.com/

